
Zorg tot het laatst.
Om te kunnen leven tot het laatst.

Dat kinderen zorg krijgen, vinden we heel normaal. Maar wat als

een kind zo ziek wordt, dat het niet meer beter wordt? Ook dan is er 

zorg. Kinderpalliatieve zorg. Van een speltherapeut die zieke kinderen 

leert omgaan met angst, tot medicijnen tegen misselijkheid. Van een 

vrijwilliger die komt wandelen, tot hulp van een geestelijk verzorger 

speciaal voor kinderen. Kijk voor alle vormen van palliatieve zorg op 

leventothetlaatst.nl

Gewoon kind 
kunnen zijn


